
LOU (24): “Ik was zestien 
toen ik voor het eerst sex 
had. Ik was toen al een jaar 
samen met mijn toenmalige 
vriend, dus een logische stap 
vond ik. Op het moment 
suprême vond ik er alleen 
niet zoveel aan. Makkelijk 
ging het ook niet, maar dat 
weet ik aan het feit dat het 
mijn eerste keer was. Daarna 
deden we het vaker. Hoewel 
ik merkte dat mijn vriend 
het erg leuk vond, had ik er 
zelf niet zoveel mee. Ik 
voelde er geen afkeer voor,  
en in het begin was het leuk 

sex, maar eigenlijk voelde 
ik me nooit seksueel 
aangetrokken. Niet tot een 
man en niet tot een vrouw. 
Soms dacht ik dat ik met 
iemand naar bed wilde, 
maar als puntje bij paaltje 
kwam, hoefde het voor mij 
niet meer. Bij de één kreeg 
ik begrip en bij de ander 
leidde het vooral tot 
teleurstelling. Ik had er 
begrip voor, maar ik kon 
er verder weinig aan 
veranderen. Voor mij was 
sex een neutrale activiteit 
die ik liever niet deed.” 

om samen te ontdekken, 
maar na een tijdje voelde ik 
er niet zoveel bij. Ik vond 
het een een anticlimax. 
Uiteindelijk liep onze relatie 
stuk omdat ik geen sex 
wilde en hij wel. Iets waar 
hij niet altijd begrip voor 
had. Mijn ex en ik hadden 
een leuke tijd met elkaar, 
maar uiteindelijk lagen onze 
behoeftes te ver uit elkaar.
Omdat ik interesse had in 
beide genders, wilde ik 
graag een relatie met een 
vrouw proberen. In die tijd 
was ik wel nieuwsgierig naar 

EYEOPENER
“Toevallig las ik een jaar 
geleden een Instagram-post 
over aseksualiteit. Daarin 
werd beschreven dat 
aseksualiteit een breed 
spectrum betreft en dat het 
niet alleen maar betekent 
dat je nooit een seksuele 
aantrekkingskracht voelt en/
of nooit sex hebt. Voor mij 
was dat een belangrijke 
ontdekking. Ik had geen 
idee dat wat ik voelde een 
naam had. Daarna ging ik 
er meer over lezen en 
besprak ik het met mijn 

Nooit zin hebben in sex. Veel mensen denken dat dat is waar aseksualiteit voor staat.
 Toch is het niet allemaal zo zwartwit. Lou, Eva en Soyoung zijn aseksueel en vertellen wat 

dit voor hen betekent. ‘Ik gebruikte vaak smoesje om maar niet te hoeven vrijen.’
TEKST RENÉE BROUWER

IK BEN 
ASEKSUEEL
‘Dat gevoel van een seksuele 

aantrekkingskracht ken ik gewoon niet’
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vriend. We zijn samen sinds 
mijn negentiende en hadden 
aan het begin van onze 
relatie een aantal keer sex. 
Ook voor hem voelde ik 
geen seksuele aantrekkings-
kracht, maar ik was wel heel 
verliefd op hem. Daarom 
wilde ik graag af en toe 
intiem met hem zijn, vooral 
om hem te zien genieten. 
Soms kwam ik zelf ook 
klaar. Ik heb sex met mijn 
vriend dus echt wel als �jn 
ervaren, maar na een 
tijdje merkte ik dat dat 

was ook heel geduldig en 
drong nooit aan op sex. Op 
het moment dat hij hoorde 
dat ik aseksueel ben vielen 
er ook voor hem veel dingen 
op zijn plek. Hij reageerde 
heel lief en zei dat het voor 
hem niks uitmaakte. 
Natuurlijk zou hij het liefst 
sex met mij willen, maar 
voor hem is dat niet het 
belangrijkste in een relatie. 
Nu hebben we dus geen sex 
meer met elkaar, maar we 
knuffelen en zoenen wel 
met elkaar.” 

veranderde. Voor mij 
hoefde het niet meer.
Omdat ik het moeilijk 
vond om dit tegen hem te 
zeggen – ik wilde hem niet 
kwetsen – verzon ik steeds 
smoesjes om niet te hoeven 
vrijen. De ene keer had ik 
hoofdpijn, de andere keer 
was ik moe. Toen ik een 
chronische darmziekte 
bleek te hebben, gebruikte 
ik dat vaak als excuus om 
niet te hoeven vrijen. 
Gelukkig had mijn vriend 
er altijd begrip voor. Hij 

GEEN AANDOENING
“Sommige mensen denken 
dat aseksualiteit een 
psychische aandoening is. 
Zo heb ik weleens de vraag 
gekregen of ik niet met een 
psycholoog kon gaan praten 
toen ik zei dat ik aseksueel 
ben. Het is niet zo dat je 
met therapie van je 
aseksualiteit kunt ‘genezen’. 
Dit is wie ik ben. Het is 
mijn geaardheid, net zoals 
een hetero, homo of lesbi dat 
ook heeft. En dat vinden we 
ook heel normaal, toch?”
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‘Ik had geen idee 
dat wat ik voelde 
een naam had’

W A T  I S  A S E K S U A L I T E I T ?
Aseksualiteit is een breed begrip en de manier 
waarop het wordt ervaren, kan per persoon 
verschillen. Stichting Nederlandse Organisatie 
Aseksualiteit houdt de volgende de�nitie voor 
aseksualiteit aan: het ervaren van geen of weinig 
seksuele aantrekking naar andere personen. Hier-
mee zien zij aseksualiteit als een seksuele identi-
teit. Naar schatting is 1 procent van de bevolking 
aseksueel. Omdat dit percentage gebaseerd is op 
een onderzoek uit 2014 gaat de stichting ervan uit 
dat er inmiddels meer mensen aseksueel is. Ook 
omdat de term steeds meer bekendheid krijgt. 
Hoewel er vaak wordt gedacht dat aseksualiteit 
gelijk staat aan het ontbreken van een verlangen 
naar seks zijn er allerlei vormen van aseksualiteit. 
Zo zijn er aseksuele personen zijn die geen libido 
hebben, maar er zijn ook mensen die wél een 
seksuele aantrekkingskracht naar iemand hebben. 
Niet iedereen doet daar er iets mee. Daarnaast 
bestaan er onder andere nog termen als demi-
seksueel (iemand die pas seksuele aantrekking 
ervaart als diegene een sterke emotionele band 
met iemand heeft) en frayseksueel (iemand die 
in eerste instantie seksuele aantrekking voelt, 
maar deze verdwijnt als er een emotionele band 
ontstaat). Kortom: het verschilt per persoon hoe 
aseksualiteit zich uit en daarom is het belangrijk 
om goed te communiceren hierover. Bron: 
Nederlandse Organisatie Aseksualiteit.
Meer weten? Ga naar aseksualiteit.nl.
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‘Ik zou het niet 
erg vinden als een 

toekomstige partner sex 
heeft buiten de deur’

EVA (23): “Tijdens de 
eerste lockdown in 2020 had 
ik veel tijd om na te denken. 
Een vriend van mij was een 
jaar daarvoor uit de kast 
gekomen als aseksueel en ik 
weet nog dat ik toen dacht: 
wauw, dat is groot om zoiets 
uit te spreken. Hoe wist hij 
als negentienjarige al zeker 
dat hij nooit sex wilde? Net 
als de meeste mensen had ik 
weleens gehoord van 
aseksualiteit. Ik zag het als 
een benaming voor mensen 
die geen sex willen. Dat het 
veel meer is dan dat wist ik 
toen nog niet. Daar kwam ik 
pas een jaar later achter toen 
ik zelf opeens dacht: 
misschien ben ik ook wel 
aseksueel…”

RAAR IDEE
“Ik was destijds twintig en 
had nog nooit met iemand 
gezoend of sex gehad. Er 

waren wel wat jongens 
geweest die wat bij mij 
geprobeerd hadden, maar ik 
wees ze altijd af. Ik had ook 
nooit zin om te zoenen en 
raakte ook niet opgewonden. 
Tijdens een avondje uit met 
vriendinnen, vlak voor de 
lockdown, stond ik er dan 
ook een beetje ongemakke-
lijk bij toen zij allebei met 
iemand stonden te zoenen. 
Ik baalde er ook van. Ik 
vond het veel leuker om 
gewoon lekker te dansen 
met z’n allen. In de club 
dacht ik toen: wat als ik ook 
aseksueel ben? Op de 
terugweg naar huis deelde ik 
mijn twijfels met mijn 
vriendinnen. Omdat ze 
wisten hoe ik op seksueel 
gebied was, vonden ze mijn 
gedachten best logisch 
klinken. Dagenlang las ik 
alles wat ik kon vinden over 
aseksualiteit. Ook luisterde 

ik naar podcasts van mensen 
die aseksueel zijn. En ik 
praatte veel met vrienden, 
sowieso met de jongen die 
eerder al uit de kast was 
gekomen, maar ook met 
mensen die wél seksuele 
aantrekkingskracht ervaren. 
Voor mij was dat belangrijk, 
want in tegenstelling tot mij 
wisten zij hoe sex voelde. 
Kon ik dus wel zeggen dat 
ik geen seksuele aantrekking 
ervaarde als ik nog niet eens 
wist hoe dat was? Door veel 
gesprekken met anderen te 
voeren, werd het voor mij 
steeds duidelijker. Ik 
begreep dat sex voor anderen 
heel leuk kon zijn, maar ik 
zag het mezelf niet doen. 
Het zomaar voor een keer 
proberen, zag ik ook niet 
zitten. Dat gaf voor mij 
denk ik ook de doorslag: ik 
wilde geen sex. Nu niet, en 
later ook niet.”  

RELATIE ZONDER SEX
“Inmiddels kom ik open uit 
over mijn aseksualiteit. Als 
ik er met iemand van mijn 
leeftijd over praat, hoor ik 
vaak: ‘Ah, ik ken ook 
iemand die aseksueel is.’ Dat 
vind ik best opmerkelijk, 
want volgens een oud 
onderzoek naar aseksualiteit 
is slechts één procent van de 

bevolking aseksueel. 
Volgens mij zijn er veel 
meer mensen aseksueel. Er 
wordt alleen niet zoveel 
over gesproken.
Of ik ook aromantisch ben 
(je voelt dan zelden tot 
nooit een romantische 
aantrekking, red.), weet ik 
nog niet. Het is een paar 
voorgekomen dat ik me bij 
iemand erg op mijn gemak 
voelde, maar of ik toen ook 
echt een romantische 
aantrekking voelde, vind ik 
lastig te zeggen. Misschien 
dat ik een romantische 
relatie zonder sex, maar wel 
met zoenen, alsnog zie 
zitten als ik heel erg verliefd 
op iemand ben, maar ook 
dat weet ik nog niet.
Mocht het zover komen, 
dan sta ik er wellicht voor 
open. Het liefst dan wel 
met iemand die ook 
aseksueel is. Een roman-
tische relatie met iemand 
die wel sex wil, sluit ik 
overigens niet uit. Ik zou 
een eventuele toekomstige 
partner niks willen 
onthouden, dus ik zou het 
dan niet erg vinden als hij 
buiten de deur sex heeft. 
Maar goed, dat zeg ik nu. 
Het kan net zo goed zijn 
dat ik daar tegen die tijd 
weer heel anders over denk.”
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niet erg. Hij accepteert me 
zoals ik ben en dat is voor 
mij zeer waardevol.”  

INTIEM ZONDER SEX
“Dat ik nooit lichamelijk 
intiem met iemand zal zijn, 
vind ik geen belemmering 
voor het opbouwen van een 
goede relatie. Naar mijn 
mening kun je ook intiem 
met iemand zijn zonder sex. 
Wat ik zoek in een relatie 
is het samenzijn en er voor 
elkaar zijn. Natuurlijk 
kan dat ook als goede 
vrienden, maar echt naar 
elkaar uitspreken dat je voor 
elkaar kiest, vind ik een heel 
romantisch idee. 
In mijn situatie zou het 
handig zijn als de ander ook 
aseksueel is. Ik heb dat nog 
niet eerder meegemaakt, 
maar stel dat ik iemand tref 
die wel sex wil, dan lijkt me 
dat ingewikkeld. Desondanks 
sta ik open om te daten. Ik 
zie wel wat de toekomst mij 
brengt en vertrouw erop dat 
mijn aseksualiteit daar hoe 
dan ook in zal passen. 
Dat er meer aandacht voor 
aseksualiteit is, zie ik als een 
goed teken. Ik hoop dat het 
als normaal wordt gezien, net 
als heteroseksualiteit.” 

SOYOUNG (28): 
“Ik heb nooit behoefte 
gehad aan sex. Niet met een 
ander en ook niet alleen. 
Dat andere mensen het wel 
leuk vinden, maakt voor mij 
geen verschil. Dat gevoel 
van een seksuele aantrek-
kingskracht ken ik gewoon 
niet. Ik heb het dan ook nog 
nooit gedaan heb. Sterker 
nog, ik zie mezelf echt geen 
sex hebben. Iets waar mijn 
vriendinnen anders over 
denken. Zij zijn wel seksueel 
actief en praten weleens 
over sex met mij. Vervelend 
vind ik dat niet, maar ik 
denk wel: wat is er nou zo 
leuk aan? Ik kan me er niets 
bij voorstellen. Gelukkig 
vinden mijn vriendinnen me 
niet raar. Ze weten hoe ik 
ben: aseksueel en gediagnos-

Als een soort coming-out 
verving ik mijn pro�elfoto 
op Facebook met die van een 
illustratie die symbool staan 
voor aseksualiteit en au-
tisme. Hiermee zei ik tegen 
iedereen die ik kende: dit 
ben ik en daar ben ik trots 
op. Hoewel ik vroeger erg op 
mezelf was, merk ik dat ik 
de laatste tijd meer behoefte 
heb aan sociale contacten. 
Door mijn autisme is het 
voor mij alleen niet zo mak-
kelijk om op iemand af te 
stappen. Daarom zit ik sinds 
een tijdje in een Whatsapp-
groep voor autistische 
mensen die vriendschappen 
zoeken. Zo heb ik een goede 
vriend van mij ontmoet 
bij wie ik me erg op mijn 
gemak voel. Omdat we niet 
echt dichtbij elkaar in de 
buurt wonen, blijven we af 
en toe bij elkaar slapen. Met 
z’n tweeën liggen we dan 
in één bed, maar er gebeurt 
nooit iets tussen ons. Ook 
hij heeft geen behoefte aan 
sex. Toch voel ik wel een 
bepaalde aantrekkingskracht 
tot hem. Niet seksueel, maar 
ik voel me bij hem gewoon 
erg prettig. Of hij dat ook 
bij mij heeft? Ik weet het 
niet, maar dat vind ik ook 

tiseerd met autisme en adhd. 
Hierdoor ben ik nooit echt 
een knuffelaar geweest.” 

COMING-OUT
“Vijf jaar geleden zag ik 
een video van een You-
Tuber die ik volgde. Hij 
ging veel om met mensen 
uit de LGBTQ+-community 
en kreeg regelmatig vragen 
over zijn geaardheid. Daar-
om postte hij een �lmpje 
waarin hij vertelde dat hij 
aseksueel was. Interessant, 
dacht ik. Nadat ik nog meer 
video’s over aseksualiteit 
had gekeken, wist ik het 
zeker: ik was ook aseksueel. 
Dat voelde voor mij als 
een opluchting. Niet alleen 
omdat ik eindelijk wist wie 
ik was, maar ook omdat ik 
blijkbaar niet de enige was. 

‘Ik zie mezelf echt 
geen sex hebben’


